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Alaaaaaaaaf
Vandaag vieren we carnaval op school. Carnaval is
van oorsprong een katholiek feest en dus logisch
om te vieren op een katholieke school. Er wordt het
begin van het vasten mee gevierd. Dit is de periode
van veertig dagen voor Pasen, die begint op
Aswoensdag. Om de vasten goed te kunnen
'overleven' wordt in de dagen voor Aswoensdag een
feest gevierd; Carnaval! Het was vanochtend een
vrolijk gezicht met al die prachtig verklede kinderen!
Vanmiddag vieren we met zijn allen het feest. U
krijgt er vast via de leerkrachten foto’s van te zien! 

In de weken tot aan de voorjaarsvakantie zijn de kinderen van
groep 1 en 2 druk bezig met het thema Circus. Er zijn al prachtige
circusattributen gemaakt en de kinderen zijn druk aan het
bedenken wat ze gaan doen op de circusvoorstelling die 16
februari gegeven wordt. De kinderen hebben geweldig mooie
posters gemaakt voor deze afsluitende voorstelling. De ouders
van de groepen 1 en 2 worden van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. U komt toch ook? Start 13.30 u.

D E  G R O E P E N  1  E N  2  M A K E N  E E N
C I R C U S V O O R S T E L L I N G !

circus!!!





Vol trots presenteren wij het paspoort van de Anne Frankschool !

Een school organiseert haar onderwijs op basis van een gezamenlijke visie op wat goed
onderwijs is voor onze kinderen. Voor het maken van een visie is het natuurlijk belangrijk om te
kijken welke kinderen onze school bezoeken, wat hun leer- en ontwikkelingsbehoefte zijn  en
hoe we ons onderwijs zo goed mogelijk hierop kunnen aansluiten. Daarnaast is het belangrijk
voor een school om aan te sluiten bij wat de maatschappij vraagt.
Ik geef u een voorbeeld: sommige scholen hebben kinderen op school die het Nederlands niet
zo goed beheersen. De school moet dan zoveel mogelijk lestijd besteden aan Nederlandse
taal. Op sommige scholen bewegen kinderen veel te weinig en kan de school hier extra
aandacht aangeven. 
Beide voorbeelden zijn niet van toepassing op de Anne Frank. Als we kijken naar onze
leerlingen dan komen de meeste kinderen met een goed taalniveau binnen en zit meer dan
90 % van onze leerlingen op een sport.

Wij hebben onze ambities dus op een ander terrein gelegd. Wij hebben gekozen voor de
volgende ambities: cultuur, digitale geletterdheid , eigenaarschap in het eigen leerproces
van een kind en democratisch burgerschap. 
We hebben dit weergegeven in het paspoort van de Anne Frankschool, dat u op de vorige
pagina kunt zien. Dit hangt ook groot in beide gebouwen. Hierin staan waar ons onderwijs
voor staat en welke belofte wij aan onze kinderen en ouders doen. We zijn er nog niet, maar
we maken mooie stappen!  Het belangrijkste is: ieder kind mag zichzelf zijn en zich gehoord
en gezien voelen. We doen als team onze uiterste best dit te bereiken. 

traktaties: 
Als kinderen jarig zijn is het natuurlijk heel leuk dat ze trakteren in de klas. Soms
zijn de traktaties best groot. Dat is voor ouders best een uitgave die sommige
mensen zich kunnen veroorloven , maar anderen niet. We willen u hierom vragen
te traktaties niet al te uitbundig te maken.

Juf Kim:
Kim die officieel les geeft in groep 1 / 2 b is al het gehele schooljaar ziek. Ze is op
dit moment aan haar reïntegratieproces bezig. Dat gaat nog een hele periode in
beslag nemen. Kim zal waarschijnlijk dit schooljaar niet meer als vaste leerkracht
les gaan geven.

kort nieuws 

L E T ' S  C H A T !

H E T  U I T G A N G S P U N T  V A N  H E T  O N D E R W I J S  O P
D E  A N N E  F R A N K S C H O O L

ons paspoort

Namens het team wens ik u een heel

fijn (carnavals) weekend toe!

`Gerard Regeling


