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Op de foto!!!

De avond4 daagse staat weer voor de deur. Noteer alvast in jullie
agenda's: van 17 tot 20 juni gaan we wandelen, genieten en
herinneringen maken tijdens dit geliefde evenement.
Bereid je voor op vier avonden vol plezier, lichaamsbeweging en
gemeenschapszin. Of je nu jong of oud bent, meedoet als individu,
met je gezin of met vrienden, de Avondvierdaagse belooft een
onvergetelijke ervaring te worden.
Binnenkort zullen meer details volgen over inschrijving van de
Avondvierdaagse. Leerlingen van groep 8 missen dit evenment
helaas vanwege het schoolkamp naar Texel in die week.
We kijken ernaar uit om samen met jullie te wandelen en te
genieten van de prachtige avonden. 

Op 18 april komt de schoolfotograaf langs, dus zorg ervoor dat je er op
je best uitziet! Het is een kans om een mooie herinnering vast te leggen
aan dit schooljaar. Denk aan je kleding en glimlach, want deze foto's
zullen nog jarenlang worden gekoesterd. De fotograaf zal verschillende
poses en achtergronden voorstellen, dus wees bereid om samen te
werken voor het perfecte plaatje.  Laten we er samen voor zorgen dat
deze schoolfoto's een prachtige herinnering worden aan een geweldig
schooljaar!
Enkele weken na afloop ontvangen de ouders een code waarmee de
foto’s besteld kunnen worden.

Save the date...



L E T ' S  C H A T !

Er doet zich op school in de bovenbouw een nieuw fenomeen
voor: handelen. Er worden driftig pennen, noedels en snoep  
e.d. aan elkaar verkocht en natuurlijk betalen de kinderen
elkaar met ‘tikkies’.  Natuurlijk juichen wij als school een goede
ondernemersgeest toe, maar niet op deze manier. 
School is een plek voor onderwijs, het is geen marktplaats. We
staan dus deze verkoop niet toe. Wanneer we ontdekken dat
kinderen toch handelen nemen we de koopwaar in. Ook deals
die buiten school gemaakt worden via sociale media en dan
op school worden afgeleverd staan we niet toe.

Handelen op school

Een tijd geleden heb ik u het “paspoort van de Anne Frank’
gestuurd. Dit paspoort laat zien hoe we tegen het onderwijs
aankijken en wat we onze kinderen willen meegeven:onze
visie en missie.Dit paspoort hangt groot in de hal van beide
gebouwen.
Maar hiermee zijn we er nog niet: ook elke klas heeft een
eigen visie en missie opgesteld. De kinderen en de leerkracht
hebben samen bepaald wat voor klas ze willen zijn  en wat er
voor nodig is om dat te bereiken. Dit hangt in iedere klas op
het prikbord.
In ons paspoort beschrijven we dat we kinderen mede
eigenaar willen laten zijn van hun leerproces en dat we ze
willen leren zelf doelen te stellen. Voordat kinderen dit kunnen
leren we ze eerst omgaan met groepsdoelen, zodat ze inzicht
krijgen in het bereiken en plannen van doelen.
In elke klas hangen nu ook groepsdoelen. De kinderen
houden bij of de klas het gestelde doel bereikt. Natuurlijk
geven we dat zo vorm, dat het niet herleidbaar is tot een
individueel kind. Op de volgende pagina staan een aantal
voorbeelden  van visies en missies en groepsdoelen. Kom er
vooral in de klas eens naar kijken.

Werken met doelen



fijn weekend !!!


